
Orde van dienst voor zondag 2 mei 2021 om 18.30 uur in de Hervormde Gemeente 

te Meerkerk 

Voorganger: Prop. S. Stuij 

 

Voorzang: Weerklank lied 213 vers 1 

 

Eens komt de grote zomer 
waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn kreatuur. 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 2 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
Uw wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De HEER zal u bewaken. 
 
Geloofsbelijdenis 



Zingen: Psalm 143 vers 10 

 
Leer mij, o God van zaligheden, 
Mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 
Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 
En leid' mij in een effen land. 
 
Gebed om de Heilige Geest 

 
Schriftlezing Johannes 15 vers 26 t/m Johannes 16 vers 11 

 

Zingen: Psalm 17 vers 3, 4 en 5 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Maak Uwe weldaân wonderbaar, 
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 
Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 
En hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 
Bewaar m' als d' appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 
 
Zo zoeken mij vergeefs, o God, 
De bozen, die mij fier omringen, 
Mijn haters, die mij stout bespringen, 
En juichen om mijn naad'rend lot. 
Zij zijn met vet als overtogen; 
Hun mond is vol van hovaardij, 
Hun list en macht omsing'len mij; 
Zij duiken, loerend met hun ogen. 
 
 
Preek 



Zingen: Psalm 25 vers 2 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
Dankgebed 

 

Collecte 

 
 
 



 
Slotzang:  Psalm 119 vers 9 en 80 
 
Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER, 
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', 
Die in Uw wet alom zich openbaren. 
 
Ai, zie, o HEER, dat ik Uw wet bemin; 
Uw gunst vernieuw' mijn leven en mijn krachten. 
Uw Godd'lijk woord is waarheid van 't begin; 
Uw recht heeft nooit verandering te wachten; 
Dies houd ik dat met een verblijden zin; 
Leer door Uw Geest mij dat gestaâg betrachten. 
 
Zegen 

 

 


